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Koninklijke 
uitvaarten
Wat zijn de 
(on)geschreven 
regels?

N I E U W S M A G A Z I N E
 LENTE 2023

WANDELROUTE IN AMSTERDAM + PC AGENDA + PUZZEL & WIN 

Abdelkader Benali  Abdelkader Benali  
& Petra Jongerius& Petra Jongerius
over biculturele rouw binnen een gezin

STICHTING DE EENZAME UITVAART 
‘Iedereen verdient  
een waardig afscheid’

Komt u ook 
naar onze 
rondleiding 
over park
Westgaarde?

HET ROUWENDE BREIN 
‘Denken dat je de ander  
nog ziet, is heel normaal’ 
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PC Uitvaart organiseert  
samen met Huma nitas  
regel matig wandelingen over 
Her denk ings park Westgaarde. 
Iedereen is welkom en  
deelname is gratis. We  
vroegen drie deelnemers  
na afloop wat zij ervan 
vonden. 
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MEVROUW LEMSTRA (75): “Ik ben geboren in 
Friesland en heb 32 jaar in Osdorp gewoond. Ik 
woon nu in Amsterdam Noord, maar de begraaf
plaats daar vind ik niet zo mooi. Ik heb in het 
verleden wel door Westgaarde gewandeld, gewoon 
om mijn hoofd leeg te maken. Het is zo’n prachtige 
plek. Ik geniet van de omgeving: de bomen, de 
bloemen, de planten. Mijn partner zag deze wan
deling en zei: ‘Kijk, misschien is dit iets voor jou?’ 
Dat was het zeker. Op de Chinese begraafplaats 

Samen wandelen
over Westgaarde

Zeventien mensen liepen eind februari 
mee. Sommigen alleen, sommigen met 
een partner en anderen met hun wandel-
clubje. Na de ontvangst met koffie en 
thee in het ParkCafé ging de rond leiding 
van start. De gids liet de deel nemers een 
aantal bijzondere plek ken zien, zoals de 
foto tentoonstelling bij de vijver, het  
Tenerife-monument en het veld van  
De Vergeten As. Wie slecht ter been was, 
kon plaats nemen in de golfkar. Na afloop 
werd onge dwongen nagepraat met wat 
lekkers en volgde een kennisquiz. 

MENEER BAKKER (75): “Ik las in de Westerpost 
(huisaanhuisblad, red.) over deze rondleiding en 
dacht: dat vind ik wel leuk. Eén keer per jaar loop 
ik het park helemaal rond. Dan ga ik op een bankje 
zitten, je hoort de vogels, heerlijk vind ik dat.  
Het is zo lekker rustig hier. Ik fiets ook wel door 
het park. Ik woon vlakbij in het appartement van 
mijn overleden ouders. Zij zijn op Westgaarde 
gecremeerd en verstrooid. Ik ga regelmatig naar 
het strooiveld. Mijn ouders hebben de crematie 
indertijd kunnen afkopen. Dat heb ik ook gedaan. 
Ik ben alleen, heb geen kinderen. Ik had een kleine 
familie, daarvan is niets meer over, daarom heb ik 
het via de notaris geregeld. Die gaat na mijn over
lijden de crematie regelen zoals ik dat wil. Tijdens 
de wandeling heb ik gepraat met een vrouw die 
hier heeft gewerkt, ze is nu gepensioneerd. Dat 
was een interessant gesprek. We leven in een rare 
situatie momenteel, wat de oorlog betreft. Daar 
hebben we het over gehad. Ik ben er niet altijd 
mee bezig, maar als ik dan opsta denk ik: ja, wat 
gaat het worden? Het is toch af en toe een span
ningsveld. Dan is zo’n dag als vandaag natuurlijk 
geweldig, ook omdat ik het gezellig vind om 
mensen te ontmoeten.”

MEVROUW SCHUTTEN –  
VAN SOEST (95): “Ik heb hier 
niemand liggen, maar ik kom hier 
wel ge regeld. Vooral als het mooi 
weer is. Ik woon in Geuzeveld. 
Waarom ik vandaag ben meege
gaan? Omdat ik nogal nieuwsgierig 
ben. Het was heel interessant.  
Ik heb nu spijt dat ik bepaalde 
mensen niet heb meegenomen 

Meer weten over de rond  lei din gen  
over Westgaarde en andere acti viteiten  
van PC Uitvaart? Kijk op 
afscheidsboetiek.nl/activiteiten

TIP
VAN DE GIDS:  
begin mei is 
de natuur in 

Westgaarde op  
z’n mooist.

Colofon
Redactie & productie: PC Uitvaart 

U ontvangt dit magazine omdat u lid bent van PC Uitvaart 
en wij u graag op de hoogte houden van de laatste 
ontwikkelingen en interessante achtergrondinformatie.
Lid zijn van PC Uitvaart is kosteloos. 

Het magazine is online te downloaden via: 
pc.nl/nieuwsmagazine
Wilt u het magazine niet langer ontvangen? 
Stuur dan een mail naar info@pc.nl o.v.v. 
‘Afmelden nieuwsmagazine’ met daarin uw gegevens. 
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Melding van overlijden: 0800 5080 (dag en nacht bereikbaar)
Voor andere vragen: bel met 020 800 5085
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om dit mee te maken. Een van  
hen fietst ook, dus ik dacht: ik  
ga haar een rond leiding geven.  
Want bijvoorbeeld het Chinese 
gedeelte, dat had ik nog nooit 
gezien. Kortgeleden had ik hier 
nog een crematie van een koorlid. 
Van het kerkkoor zijn er nog maar 
twee over. Ja, dat krijg je op mijn 
leeftijd. Voor mijn eigen uitvaart 

heb ik alles al geregeld. Ik heb zo’n 
veertig jaar bellen verzameld. 
Tafelbellen, hangbellen: het hele 
huis hangt vol. Als het zover is, 
krijgt iedereen er één, dan mogen 
ze me uitluiden. Dat wordt een 
spektakel hoor. Jammer dat ik er 
niet bij ben, haha. Mijn drie kin
deren heb ik verteld: ‘Ik betaal dat 
helemaal, dan hebben jullie daar 

geen zorgen over.’ En dat heb ik 
inmiddels gedaan. Dus alles wat er 
op de bank staat, is straks voor 
hen, klaar.” 

‘ Er hing een prettige sfeer. 
Goed dat dit op deze manier 
georganiseerd wordt’
was ik nog nooit geweest. Van het Ajaxveld wist  
ik dat het bestaat, maar ook daar was ik nog nooit 
geweest. Ik zie mijzelf na mijn dood wel verstrooid 
worden op het herdenkingsveld. In de zon, want ik 
houd van de zon. Wat je de laatste tijd merkt, is 
dat het minder beladen wordt om te praten over 
de dood en het afscheid. Daar paste de quiz ook bij. 
Ik vond het erg leuk, er hing een prettige sfeer. 
Goed dat dit op deze manier georganiseerd wordt.”
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‘Op de 
begrafenis 

van Ilias 
kwam het 

Schrijver Abdelkader Benali schreef de op waarheid 
gebaseerde roman ‘Paradijsvogel boven de Hoge 

Woerd’ over een Marokkaans-Nederlands echtpaar  
dat in 2015 hun 12-jarige zoon Ilias verliest bij een  

verkeersongeluk. De moeder van Ilias, Petra Jongerius, 
vroeg hem het te schrijven. 

uit twee culturen
beste
samen’
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Petra, waarom vroeg je Abdelkader? 
“Na die afschuwelijke 25 juni 2015, de dag dat Ilias 
verongelukte, had ik geen idee hoe ik verder moest 
leven. Het liefst wilde ik zelf ter plekke dood neer
vallen. Maar ik moest verder voor mijn dochter die 
toen tien was. De avond na het ongeluk schreef ik  
al een brief aan Ilias. Het opschrijven van mijn 
gedachtes en gevoelens was enerzijds een manier 
om herinneringen vast te houden; anderzijds een 
manier om grip te krijgen op het leven. Na twee jaar 
dacht ik dat er misschien een boek zat in mijn  
schrijfsels. Ik las veel over verlies en rouw, maar ik 
miste een verhaal dat dicht bij het onze lag: over 
biculturele rouw binnen een gezin. Ik ben geen 
ge oefend schrijver en wilde het mooi en goed doen, 
het boek moest een monument voor Ilias worden. 

Hoe hebben jullie dat gedaan?  
Petra: “Mohamed is in Marokko opgegroeid en heeft 
de Islamitische cultuur meegekregen, ik heb een 
katholieke achtergrond, maar beiden zijn we niet 
praktiserend gelovig. Toen we de uitvaart van Ilias 
moesten regelen, hadden we geen idee hoe we dat 
moesten aanpakken. We wilden een uitvaart waarbij 
iedereen zich welkom voelde, en zo werd het een 
mix van Nederlandse en Marokkaanse tradities.  
Ilias is begraven op een Islamitisch deel van een 
Nederlandse begraafplaats, met zijn gezicht naar 
Mekka. Voor Mohamed was het heel belangrijk om 
Ilias te begeleiden tot in de grond. Hij heeft de  
rituele wassing en in het doek wikkelen van Ilias 
samen met zijn oudste zoon en neef gedaan; dat 
was heel waardevol voor hem. In de ochtend hadden 
we het afscheid in het uitvaartcentrum en in de 
middag in de moskee en er waren een priester en 
een imam aanwezig op de begraafplaats. Voor mij 
waren bloemen belang rijk, maar dat is niet  
gebruikelijk bij een Islamitische begrafenis. Onze 
dochter Hind wilde een bloemstuk op het graf 
zetten, maar de imam zei dat dit niet hoorde.  

Toen greep Mohamed in: ‘Ik ben hier de vader en ik 
bepaal.’ Zo kwamen er toch bloem stukken op het 
graf van Ilias.” 
Abdelkader: “Dat vond ik heel indrukwekkend. 
Mohamed durfde de imam tegen te spreken en  
op te komen voor een begrafenis zoals Petra en hij 
dat wilden. De meeste moslims zouden dat niet 
durven.”
 
Je zei in een interview: ‘De integratie is pas klaar 
als we ook een vorm hebben gevonden voor 
begraven en rouw.’ Hoe bedoel je dat? 
Abelkader: “Ik denk dat afscheid altijd een univer
seel karakter heeft, omdat niemand van ons weet 
wat afscheid nemen is totdat het moment van 
af scheid zich aandient. Het biedt in die zin een 
unieke kans om onze menselijke banden aan te 
halen. De paar keer dat ik bij een begrafenis was,  
was ik diep onder de indruk van de warmte die 
mensen met elkaar deelden. Ik denk dat we door  
de aanwezigheid van de dood tot kwetsbaarheid 
geworpen zijn, het gebeurt intuïtief, we laten onze 

maskers even zakken om in elkaars kwetsbaarheid 
te ver keren. En dat heeft iets magisch. De stilte die 
we beleven met elkaar zorgt voor vriendschaps
banden. Aanwezig zijn bij het afscheid is ook een 
stap zetten, getuige willen zijn. In alle culturen  
zitten rites die dit moment faciliteren. Hoe triest  
de dood ook is, ik word opgewekt van het reinigende 
karakter die deze rites bieden. Elkaar zien in de rite 
biedt ruimte voor de mens om te groeien. Daarom 
vind ik de interventie die Mohamed op de begrafenis 
van zijn zoon deed zo bijzonder.” 

Petra vond troost in het schrijven en zoveel 
mogelijk delen met anderen. Mohamed was boos 
en ging vaak naar Marokko om de herinneringen 
aan Ilias te ontlopen. Welke manier van rouwen  
ligt het dichtst bij de jouwe? 
Abelkader: “Ik denk die van Mohamed. Ik zou ook 
ontzettend gekweld zijn. Hij droeg het leed van de 
wereld op zijn schouders en was schaamteloos in 
zijn rouw. De hele wereld mocht het zien.  
Tegelijkertijd hield hij wel oog voor zijn omgeving. 
Maar op zijn manier. Hij durfde het protocol rond 
rouw en dood opzij te duwen. Petra ging meteen 
schrijven en bleef schrijven. Ik denk dat ik dat ook 
zou doen maar innerlijk, dus zonder daadwerkelijk 
iets op te schrijven, maar meer door te observeren. 
Ik luister op dit moment veel naar de ‘Matthäus-
Passion’ en dan glijden mijn gedachten af naar het 
verhaal van Petra. Ik vraag me af, Petra, vond jij 
troost in mu ziek? Jouw verhaal is een passieverhaal  
– je verzoenen met de dood, hoe is deze 

Zo kwam ik bij Abdelkader uit, als Marokkaanse  
Nederlander weet hij over het opvoeden en het 
opgroeien binnen twee culturen en kent hij ook de 
rijkdom ervan.” 
 
Abdelkader, je wilde het boek eerst niet schrijven? 
“Ik twijfelde. Wie was ik om Petra’s verhaal op te 
schrijven? Het verlies van een kind is zo groots en 
allesomvattend.”
 
Waardoor veranderde je van gedachten? 
“Petra’s woorden. De eerlijkheid. De vele twijfels,  
de wanhoop, de zachtheid. De nuances waarmee ze 
haar verhaal had opgeschreven, op het moment dat 
de wereld onder haar voeten werd weggetrokken.  
Ik had eerder journalistiek het levensverhaal van 
mensen opgetekend, maar dit was anders. Veelom
vattender en literairder, want wat Petra en haar man 
Mohamed meemaken is ook het verhaal van twee 
mensen uit verschillende culturen die proberen 
gemeenschappelijke grond te vinden. Toen Petra 
vertelde over de begrafenis van hun zoon was ik om. 
Het bracht het beste uit twee culturen samen.”
 

‘We wilden een uitvaart waarbij iedereen  
zich welkom voelde, en zo werd het een mix van  

Nederlandse en Marokkaanse tradities’

‘ Ik twijfelde. Wie was ik 
om Petra’s verhaal op te 
schrijven? Het verlies 
van een kind is zo groots 
en allesomvattend’

Abdelkader Benali 
werd in 1975 geboren in 
Marokko en woont vanaf 
zijn vierde in Nederland.
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ArtMind maakt kera-
mieken urntotems die 
zijn opge bouwd uit  
namen, data, woorden 
en teksten. Steen voor 
steen ontstaat zo een 
persoonlijk monument 
voor de overledene 
waarin een deel van de 
as bewaard kan worden. 
Elke urn wordt met de 
hand gemaakt en afge-
sloten met een beeldje. 
ARTMIND.NL

Stapel op jou
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Bijzondere initiatieven rond  
het leven, de dood en het  
herdenken van dierbaren.Tanja Soeter en Desiree 

Vernie van Bye Memorial 
Design verdiepten zich in 
afscheidsrituelen over de 
hele wereld. Ze ontdekten 
dat afscheid nemen in onze 
cultuur vaak nog ver van 
ons af ligt. Hun ontwerpen 
helpen om het ‘liever, lich
t er en mooier’ te maken. 
Zoals urn Bell Shrine: een 
houten onderstel met een 
glazen stolp waarin een 
persoonlijk item kan wor
den geplaatst. Alle urnen 
zijn gemaakt van duurzame 
materialen. BYELOVE.NL

Dat ouderdom met gebreken 
komt, zal healthy agingjournalist 
Wies Verbeek niet bestrijden. 
Maar ze weet ook dat je er veel 
aan kunt doen om gezond(er) 
oud te worden. Ze verslond 
sta pels leesvoer over het onder
werp en interviewde tal van 
wetenschappers, artsen en 
deskundigen. De belangrijkste 
wetenswaardigheden én haal
bare tips bundelde ze in het boek 
‘n Beetje Leuk Ouder Worden. 

Op de praatstoel

Vol liefde

Boekentip

Wat heeft corona gedaan met de manier waarop we afstand 
houden tot anderen? Om mensen hier op een luchtige manier 
bewust van te maken, ontwierp Karin van Iterson een zes meter 
lange interactieve bank. Deze heeft vijf zitjes, waarvan er vier 
kunnen schuiven. Zo bepaal je zelf hoe dichtbij (of juist niet) je 
bij de ander wilt zitten. Het kunstproject kreeg de toepasselijke 
naam Sit and Connect. SITANDCONNECT.NL

Wies Verbeek geeft op zondag  
7 mei een lezing bij PC Uitvaart. 
Deelname is gratis. Meld u  
aan via afscheidsboetiek.nl

Inspiratie
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onmogelijke opgave te volbrengen?” 
Petra: “Ja, daar vond ik ook troost in. Daar waar 
tekst eerst nog een omweggetje maakt, gaat muziek 
rechtstreeks naar het hart. Ik luisterde vooral 
mu ziek die een relatie had met Ilias. ‘On children’ 
van Astrid Seriese vind ik het allermooist; ze ver
tolkt het bekende gedicht van Kahlil Gibran 
prachtig. De tekst stond zowel op de geboorte als 
rouwkaart van Ilias en de boodschap: zie je kinderen 
als voorbeeld, probeer ik nu te leven. Ik zie Ilias’ 
nieuwsgierigheid en levenslust als mijn voorbeeld 
voor de toekomst. Al blijft dat soms nog heel hard 
werken. Ook ‘Precious Child’ van Karen TaylorGood 
draai ik veel. De tekst geeft heel goed het gevoel 
weer na de dood van een kind; een gat in je ziel dat 
nooit meer gevuld wordt en een lichaam, hoofd en 
hart waarin hij voortdurend aanwezig is. Overigens 
heb ik bij een moderne bewerking van de ‘Matthäus-
Passion’ aan één stuk door gehuild, omdat ik dit 
lijdensverhaal opeens zó goed begreep en het tot  
in mijn botten en ziel voelde.” 
 
Wat heeft het boek jullie gebracht? 
Abdelkader: “Een duidelijker inzicht in wat  
ouder schap betekent. Na de dood van Ilias is het 
ouder schap niet ten einde, het begint pas en het 
krijgt een andere vorm. Je kan het niet van je  
afschudden. Diegene voor wie je zorg hebt gedragen 
zal altijd terugkomen in verhalen en dromen om  
bij je te zijn.”
Petra: “Het heeft me een soort rust gebracht.  
Ilias zou nu negentien zijn geweest en de wereld 
gaan ontdekken. Door het boek heeft hij voor mij 
een toekomst gekregen en gaat hij de wereld in, 
maar dan in andere vorm.” 

Wat vindt Mohamed van het boek? 
“Hij is trots op me en zegt: ‘Abdelkader en jij hebben 
woorden gegeven aan mijn pijn en verdriet.’ Hij vindt 
het moeilijk om die woorden te vinden; door ons is 
ook hij gehoord. We missen Ilias verschrikkelijk, gaan 
daar verschillend mee om en respecteren elkaar 
daarin. Waar we elkaar hadden kunnen verliezen, 
hebben we elkaar gevonden in wat ons bindt: de 
liefde voor Ilias en elkaar.” 
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“Tijdens de wensengesprekken die ik bij mensen 
thuis voer, legt er steeds vaker iemand een bijzon
dere wens vast. Dat geeft een afscheid een extra 
persoonlijk karakter. Naast de gebruikelijke vragen 
over rouwkaarten, kist en bloemen krijg ik dan 
bijvoorbeeld de vraag: ‘Kan ik in een rouwbakfiets 
worden vervoerd?’ of ‘Kan het afscheid in mijn 
favoriete café plaatsvinden?’ En ja, deze wensen 
hebben we voor ze uitgevoerd. De uitvaart met  
de rouwbakfiets was erg mooi. De overledene en 
zijn vrouw hadden altijd fanatiek samen gefietst. 
Uiteindelijk was het zijn zoon die de aangepaste 
bakfiets naar Westgaarde fietste. De hele familie 
kwam er in een stoet achteraan, uiteraard ook  
allemaal op de fiets.
PC Uitvaart heeft al vaak bijzondere wensen  
uitgevoerd, waaronder een afscheidsceremonie in  
het stamcafé van de overledene. Het hele café 
was afgehuurd en de kist stond er mooi opgesteld. 
Tijdens de ceremonie werd vooral het leven ge  vierd 
van de persoon die daar vaak kwam. Familie, gasten 
en het personeel, dat de overledene ook goed had 
gekend, deelden hun herinneringen.  
Het is ook mijn wens om het afscheid niet in een 
aula te laten plaatsvinden, maar in een café waar 
ik vaak kom. Dit past veel beter bij mij en mijn 
familie. Uiteraard vindt niet iedereen een afscheid 
in een café passend voor zichzelf, maar voor wie 
dit prettig lijkt zou ik zeggen: denk er nu alvast 
over na en leg het vast. Ook als het om een heel 
andere wens gaat. Ik heb eigenlijk nog nooit een 
vraag gehad die te gek was. Er zijn zoveel manieren 
om een bijzondere wens uit te voeren, ik sta altijd 
klaar om mee te denken over de mogelijkheden.”

Joyce is samen met Martine van den Berg  
afscheids adviseur bij PC Uitvaart. In het volgende 
magazine leest u de column van Martine. 

Joyce van Lewe (38) is  
ge trouwd met Jur (51)  
en heeft twee kinderen.  
Ze werkt zeven jaar bij  
PC Uitvaart, waarvan vijf jaar 
als uit vaart bege leider en de 
afgelopen twee jaar als 
afscheids adviseur. In deze 
column deelt Joyce verhalen 
over haar bij zondere werk. 

Café

‘Andere mensen gingen op  
zaterdag sporten, wij gingen 
naar de begraafplaats.’ Zo begint 
het eerste hoofdstuk van  

‘Paradijsvogel boven de Hoge  
Woerd.’ De roman verscheen  
bij uitgeverij De Arbeiderspers.
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het verleden
Stap in

Wandelen door  
Amsterdam centrum/oost

De Hortus is een van  
de oudste botanische 
tuinen ter wereld. Deze wandeling voert langs een aantal 

plekken met een rijke geschiedenis, te 
beginnen bij het Scheepvaartmuseum 
en eindigend bij Hermitage Amsterdam.  
Het is een korte route, zodat er tijd  
genoeg is om stil te staan bij de verhalen 
die zich onderweg aandienen. 

1  De route start aan de oostkant van NEMO 
Science Museum (Oosterdok), met uitzicht op 
het Scheepvaartmuseum. Houd het water aan uw 
linkerhand en loop met de bocht mee naar links 
richting Prins Hendrikkade. 

2  Volg de weg omhoog en ga linksaf de stoep op 
(Prins Hendrikkade).

3  Loop over de brug en vervolg de weg tot u bij de 
ingang van het Scheepvaartmuseum bent.

4  Loop voorbij het Scheepvaartmuseum (Katten
burgerstraat) en ga iets verderop linksaf door de 
17eeeuwse toegangspoort. U bent nu op het 
Marineterrein. Zoek uw eigen route over het  
terrein met onder meer een minisauna, brou
werij en buitenzwembad.

5  Verlaat het Marineterrein via de poort waardoor 
u bent binnengekomen. Ga rechtsaf en loop langs 
het Scheepvaartmuseum terug richting NEMO. 
Steek vóór de Kortjewantsbrug via het zebrapad 
de Prins Hendrikkade over, richting Entrepotdok.

6  Ga de eerste straat linksaf langs het voormalige 
Koffiehuis van den Volksbond (Laagte Kadijk).

7  Ga rechtsaf (Laagte Kadijk) en meteen linksaf 
(Entrepotdok).

Scheepvaartmuseum
Achter de witte muren van dit indrukwekkende 
gebouw gaat een van de grootste en meest 
vooraanstaande maritieme collecties ter wereld 
schuil. Met interactieve tentoonstellingen voor 
(klein)kinderen, kunstobjecten, boeiende ver-
halen over vroeger en drie iconische schepen die 
aan de museumsteiger voor anker liggen.  
Kijk voor actuele informatie over exposities  
op hetscheepvaartmuseum.nl.

Marineterrein
‘Een gebied in ontwikkeling’, zo is het Marine-
terrein – waar in de 17e eeuw schepen werden 
gebouwd – het best te omschrijven. In de  
jaren zestig van de vorige eeuw werd het dok 
grotendeels gedempt voor de aanleg van de  
IJtunnel. Lange tijd was het verboden gebied 
voor burgers in verband met de militaire functie, 
maar in 2015 opende het terrein de poorten  
voor het publiek. Wie meer wil weten over de 
geschiedenis kan luisteren naar de podcastserie 
Ziel van het Marineterrein op marineterrein.nl/
geschiedenis of via Spotify.

De replica van het  
VOC-schip Amsterdam 
is al van ver zichtbaar.
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De Hortus
Deze oase van rust zag het licht in 1682 en huis-
vest zo’n vierduizend tropische en inheemse 
bomen en planten, waarvan een aantal in de vrije 
natuur met uitsterven wordt bedreigd. Elke dag 
van het jaar is hier iets bijzonders te zien, zowel 
in de tuin als in de kassen. Benieuwd naar de 
verhalen achter een aantal markante bewoners? 
Download dan de app De Hortus (via Google Play 
en Apple Store) en loop een van de interactieve 
wandelroutes. Kijk voor rondleidingen op  
dehortus.nl/programma/rondleidingen.

Holocaust Namenmonument
Aan de Weesperstraat staat dit indrukwek-
kende monument voor ruim 102.000 slachtoffers 
van de Holocaust die nooit een graf kregen.  
Op elke baksteen is de naam, geboortedatum  
en leeftijd bij overlijden van een van hen ge-
graveerd. De bakstenen muren dragen vier 
stalen letters die samen het woord vormen dat 
‘in herinnering aan’ betekent. Op app.nos.nl/
namenmonument/ kunt u 360 graden navigeren 
door het monument en de levensverhalen van 
twintig slachtoffers bekijken.

Speciaal voor kinderen 
heeft de Hortus een  
gratis Plantentoppers-
plattegrond.

Het Holocaust Namenmonument 
werd in 2021 geopend door  
Koning Willem-Alexander.

8  Steek via de voetgangers/fietsbrug (Nijlpaarden
brug) het water over.

9  Wandel rechtdoor (Plantage Kerklaan), aan uw 
linkerhand ziet u onder meer Artis.

10  Ga op de Plantage Middenlaan rechtsaf. Loop 
door tot u aan uw linkerhand de ingang ziet van 
De Hortus.

11  Loop voorbij het witte gebouw van de Hortus en 
ga pal vóór de Hortusbrug linksaf, een smal pad 
langs het water (Doctor D.M. Sluyspad, verderop 
Hortusplantsoen).

12  Loop door tot de kruising met de Weesperstraat. 
Ga hier linksaf en steek via het zebrapad de straat 
over. U bent nu bij het Nationaal Holocaust 
Namenmonument.

13  Wandel via de Hoftuin naar de achteringang van 
museum Hermitage Amsterdam.

Inclusief rondje Marineterrein is deze wandeling circa 
3,5 kilometer.  

Hermitage Amsterdam
Waar ooit een ‘tehuis voor oude besjes’ zat,  
be vindt zich sinds 2009 Hermitage Amsterdam. 
Aan de voorkant bruist de stad, maar achter de 
gevel schuilt een binnentuin waar de hectiek  
ver weg lijkt. Het museum begon als een depen-
dance van de Hermitage in Sint-Petersburg, 
maar kort na de Russische invasie van Oekraïne 
in 2022 zijn die banden verbroken. Informatie 
over exposities, ook in het bijbehorende  
Museum van de Geest en de Outside Gallery, 
vindt u op hermitage.nl/nl/tentoonstellingen.

De schrijfster, neurowetenschap-
per Mary-Frances O’Connor, 
noemt rouwen een vorm van 
leren. Vertel. “Je hebt bij rouw als 
het ware twee kaarten van de 
wereld in het brein: een van  
de werkelijkheid en een van de 
virtuele realiteit, een soort 
Google Maps noemt O’Connor 
dat. Net als Google Maps  
vertrouwt je brein op eerdere 
informatie die je verzameld hebt. 
En dus kook je nog een portie 
extra, check je of je overleden 
dochter een appje heeft  
gestuurd, en denk je de auto van 
je overleden partner om zes uur  
de oprit op te horen rijden.  
Sommige mensen vragen aan me 
of ze gek worden, maar deze 
‘rouwhallucinaties’ zijn heel 
normaal. Neuronen in ons brein 
helpen ons te hechten aan 
iemand om wie we geven,  
diezelfde neuronen slaan nog  
elke keer aan als iemand verwacht 
dat een overleden geliefde in de 
buurt is. Er is dus een mismatch 
tussen de werkelijkheid en de 
virtuele werkelijkheid; je brein 
moet geüpdatet worden  
naar de nieuwe werkelijkheid.  

De hersenen moeten accepteren  
dat onze geliefde er niet meer  
is en nieuwe neurale paden  
aanleggen, en dat kost tijd.” 
 
Hoe lang duurt dat? “Mensen 
zeggen wel eens: tijd is helend. 
Maar tijd doet op zich niets.  
Als je een maand lang met een 
deken over je hoofd gaat zitten, 
verandert er niets in je brein.  
Als je een maand lang iedere dag 
wakker wordt met een lege plek 
naast je in bed, de tafel dekt met 
een extra bordje en keer op keer 
beseft: mijn geliefde is er niet 
meer, worden er langzaam nieuwe 
neurale paden aangelegd. Dat  
kan maanden of langer duren.” 
Stopt dan het rouwen? “Er is een 
onderscheid tussen rouw en  
rouwen. Rouw is de intense  
pijnscheut waarmee je wordt 
overspoeld als de ander er niet 
meer is. Je kunt van tijd tot tijd 
overweldigd worden door die 
emotie, zelfs na jaren als je 
opeens op straat bijvoorbeeld het 
silhouet van je overleden vader in 
iemand herkent. Rouwen is het  
proces, het aanpassen aan de 
nieuwe situatie. De eerste hon

derd keer dat je overspoeld wordt, 
denk je misschien: ik kom hier nooit  
doorheen, ik kan dit niet verdragen. 
De honderdeneerste keer denk je 
misschien: ik haat dit, ik wil dit niet, 
maar het voelt bekend en ik weet 
dat ik door deze tijd heen kom.  
Rouwen stopt dus niet, maar je 
relatie tot het gevoel van rouw 
verandert wel.” 
 
Wat verraste jou? “De onderzoeken 
naar vermijding. Hoe meer je 
probeert niet te denken aan de 
overledene, hoe méér je onbewust 
juist wel aan diegene denkt; dat is 
terug te zien in het brein. Vermijden 
en vluchten in heel hard werken,  
een hobby of sporten om de pijn 
niet te voelen mag best een tijdje. 
Maar uiteindelijk moet je het  
verdriet aangaan. Laveren tussen 
het eiland van verdriet en het eiland 
van vermijden is de meest 
veerkrachtige en gezonde manier 
van rouwen.” 
 

‘Het rouwende brein’ 
Mary-Frances O’Connor,
Circle Publishing
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‘ Je brein moet geüpdatet 
worden naar de  
nieuwe werkelijkheid’
De tafel blijven dekken voor vier, een kopje  
koffie extra zetten voor je overleden partner…  
Je wéét dat hij of zij er niet meer is, maar je  
hersenen moeten wennen aan de nieuwe  
werkelijkheid. Over wat rouw met je brein doet  
gaat ‘Het rouwende brein’. Verlies-, rouw- en  
traumadeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers  
van expertisecentrum Omgaan met Verlies  
vertaalde het boek. 
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Gemeente Amsterdam verzorgt 
de uitvaarten van eenzaam 
gestorvenen in samenwerking 
met jullie stichting. Hoe ziet 
jouw rol in dit traject eruit?
“Mijn prioriteit is om te zorgen 
dat er een gedicht komt dat bij de 
uitvaart voorgelezen kan worden. 
Daarom ga ik op onderzoek uit, 
want de dichter moet het een en 
ander weten over de overledene. 
Als de gemeente mij belt, vraag ik 

Iedereen verdient een waardig afscheid, ook mensen die in 
totale eenzaamheid sterven. Vanuit die gedachte maken de 
dichters van De Eenzame Uitvaart een persoonlijk gedicht dat 
wordt voorgedragen tijdens de ceremonie voor de overledene. 
Joris van Casteren (schrijver, dichter en journalist) is sinds  
4,5 jaar coördinator van de stichting. 

Een monu ment in taal

overleden, ik ben dan de eerste 
die ze dat vertelt. Daardoor hoor 
je meer dan wanneer je als jour
nalist of schijver een jaar later 
ergens gaat aanbellen.”

Wat gebeurt er nadat je in de 
woning bent geweest of op een 
andere manier informatie hebt 
vergaard?
“Dan zoek ik een dichter uit onze 
Poule des Doods die het gedicht 

uit. Na het eerste muziekstuk 
vertel ik kort iets over de per
soon. Dan kondig ik de dichter aan 
die het gedicht voorleest. Daarna 
draaien we het tweede muziek
stuk. Tijdens het derde muziek
stuk gaan we naar buiten, naar 
het graf, en dan is het gedaan.”

Na de uitvaart schrijf je een  
verslag over de overledene. Kun 
je daar meer over vertellen?
“Wat ik probeer te doen, is niet 
alleen de eenzaamheid belichten, 
maar ook de levens van de 
mensen vóór ze in die totale een
zaamheid terechtkwamen. Het is 
belangrijk om die levensverhalen 
zorgvuldig te blijven vastleggen. 
Bovendien moet het thema een
zaamheid goed onder de aan
dacht gebracht worden. De 
mensen waar ik mee te maken 
krijg, zijn tijdens hun leven op een 
bepaalde manier al dood. Je ziet 
ze niet meer. Het zijn vaak men
sen die echt niemand meer heb
ben, afgezien van misschien een 
praatje met een buurman. Dat is 
natuurlijk heel triest, want ze 
zakken steeds verder weg. Deze 
mensen worden bang voor de 
buitenwereld, ze willen geen hulp 
omdat ze het niet meer kunnen 
overzien. Ze zijn al te ver heen. 

‘ Als het kan ga ik mee naar de 
woning van de overledene. En ik 
praat met buren. Het is een soort 
detective spelen in korte tijd’

kan schrijven binnen de vijf tot 
zeven dagen die er zijn tot de 
uitvaart. Heel soms doe ik het 
zelf, als ik een sterke overeen
stemming voel met een persoon. 
Of als er van de politie niemand 
anders bij mag zijn, bijvoorbeeld 
bij een moordzaak. Het voordeel 
van een gedicht is dat je aan een 
klein detail vaak al genoeg hebt. 
Het is een vrije vorm, je kunt er 
alle kanten mee op. De muziek 
voor de uitvaart kies ik altijd zelf 

als eerste of er een woning is. En, 
als dat het geval is, of ze die al 
hebben bezocht. Als het kan, ga ik 
mee naar de woning. Je vindt er 
vaak kleine aanknopingspunten. 
Denk bijvoorbeeld aan een pensi
oen, dat laat zien waar iemand 
gewerkt heeft. Vanaf daar kun je 
dan verder. En ik praat met buren. 
Het is eigenlijk een soort detec
tive spelen in korte tijd. Ik ben 
ook een halve psycholoog. Buren 
weten niet altijd dat iemand is 
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Het is extreme eenzaamheid waar 
we het over hebben.”

Wat doet het met je om je te 
verdiepen in de levens van deze 
mensen?
“Soms kruipt het onder je huid, 
zoals bij mijn eerste keer. Het ging 
om een jong iemand, hij was waar
schijnlijk van een flat gesprongen. 
Er was geen huis, ze hadden wel 
een naam. En zijn moeder was 
gevonden, die woonde in Italië, 
maar zij wilde niks meer met hem 
te maken hebben. Dat is natuur lijk 
extra triest. Het enige wat ik kon 
doen, was naar de flat gaan waar 
het gebeurd was. Het vermoeden 
bestond dat hij daar iemand 
kende of onderhuurde. Ik ben gaan 

Een waardig afscheid
Stichting De Eenzame Uitvaart is opgezet door Frank 
Starik, een goede vriend van Joris van Casteren. Joris: “Na 
zijn plotselinge dood vertelde zijn weduwe me dat Frank 
meerdere keren de wens had uitgesproken dat ik het zou 
overnemen. Vooral omdat hij wist dat ik meer in de levens 
van de overledenen zou duiken. Dat kon hij in het begin 
zelf niet doen, omdat de gemeente nog niet wist welke 
kant ze ermee op wilden. Voor Frank was het duidelijk de 
bedoeling om de kunst erbij te betrekken. Zodat die func-
tioneel wordt binnen een maatschappelijke misstand, zo 
mag je eenzaamheid wel noemen. Dat is het unieke van 
wat wij doen: dat het niet alleen een waardevol saluut aan 
de overledene is, en een teken van beschaving, maar ook 
dat de dichters daar een kleine ondersteuning aan geven.”

De gedichten en verslagen zijn te lezen op  
eenzameuitvaart.nl. Op tinyurl.com/EenzameUitvaart 
kunt u de podcast beluisteren die Joris van Casteren 
maakt voor de Volkskrant.

‘ Wat ik probeer te doen, is de  
levens van de mensen belichten 
vóór ze in die totale eenzaamheid 
terechtkwamen’

aanbellen, wat ik daarna altijd ben 
blijven doen, en toen kwam die 
hele flat tot leven. Dus dat werd 
op die manier een mooi verhaal, 
omdat het de mensen in de flat 
ook verbroe derde. Het voordeel is 
dat ik een soort monument kan 
oprichten in taal. Als ik er een 
goed verhaal van kan maken, dat 
ook echt een verhaal op zichzelf is, 
schrijf ik het van me af. Het zou 
moeilijker zijn als ik er niets mee 
kon. Stel je voor dat ik niet eens  
te weten kom wat iemands voor
naam is of ik heb niemand kunnen 
spreken, dan voelt het alsof ik 
daar niet hoor te staan. Als het 
lukt om een completer beeld van 
een leven te krijgen, kan ik het 
beter een plek geven.” 

PC Agenda
Alle activiteiten van PC Uitvaart 

zijn gratis toegankelijk  
en iedereen is welkom.  

Komt u ook?

Agenda mei - juni
7 mei Lezing Wies Verbeek over haar boek ’n 

Beetje Leuk Ouder Worden | 11.00  13.00 uur 
Ontvangst in het ParkCafé van Herdenkingspark  
Westgaarde, Ookmeerweg 275, Amsterdam.  
Deelname is gratis. Er zijn 50 plaatsen beschikbaar  
en vol = vol! Aanmelden kan via afscheidsboetiek.nl. 
Meer lezen over het boek? Kijk op blz. 9 van dit  
magazine.

14 mei Moederdag Herdenking | 10.00  14.00 uur 
U bent van harte welkom op onze locaties* om een 
eerbetoon aan uw moeder te brengen. Hiervoor liggen 
gratis bloemen klaar. Zelf bloemen meenemen en een 
tekening, brief of iets anders achterlaten kan natuurlijk 
ook. U wordt ontvangen met koffie en thee en onze 
collega’s van PC Uitvaart zijn aanwezig voor een goed 
gesprek.  * BEHALVE PURMEREND EN ALKMAAR

4 juni Open Dag Westgaarde | 11.00  17.00 uur 
Ontvangst bij de hoofdingang van Uitvaartcentrum 
Westgaarde, Ookmeerweg 275, Amsterdam.

1x per
maand

Rouwcafé (rouwwandeling door Humanitas)
Elke derde maandag van de maand van 10.00 tot  
12.00 uur. Verzamelen in het ParkCafé van  
Herdenkingspark Westgaarde, Ookmeerweg 275, 
Amsterdam. De eerstvolgende rouwwandelingen  
zijn op 15 mei en 19 juni.

1x per
maand

Rondleiding Westgaarde
Elke eerste donderdag van de maand van 10.00  
tot 12.00 uur. Verzamelen in het ParkCafé van  
Herdenkingspark Westgaarde, Ookmeerweg 275, 
Amsterdam. De eerstvolgende rondleidingen  
zijn op 4 mei en 8 juni. Op blz. 2 van dit magazine 
leest u hier meer over.

Kijk op afscheidsboetiek.nl voor de actuele informatie
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Al zijn koningen en koninginnen  
net zo sterfelijk als ieder ander,  
ze houden ook na de laatste adem 
een status aparte. Hun overlijden 
luidt een periode van rouw  
en verdriet in, niet alleen voor  
de naaste familie, ook voor  
landgenoten en soms ver daar  
buiten. Welke tradities zijn daarbij 
belangrijk? En is er aan het hof 
ruimte voor een persoonlijke noot?

Een Koninklijk afscheid

‘De koning is dood, leve de koning’ klinkt wat cru, 
maar het is in veel landen wel wat het is. Op het 
moment dat koningin Elizabeth II sterft, is haar zoon 
Charles direct de nieuwe koning. Zijn kroning vindt 
pas maanden later plaats, omdat de bijbehorende 
feestelijk heden niet passen bij een familie en land in 
rouw. Na het overlijden van een monarch wordt 
nationale rouw afgekondigd en gaat het geheime 
draaiboek in werking, waarin alles tot in detail is 
vastge legd. Dit masterplan wordt in de loop der 
jaren aangepast en bij gepunt. Hoe belangrijker de 
royal, hoe gewichtiger het protocol. 
In het Verenigd Koninkrijk vindt de uitvaart van een 
monarch plaats in Westminster Abbey, terwijl in 

wordt bekendgemaakt door de ministerpresident in 
een toespraak op radio en televisie. 
Prins Friso was geen lid meer van het Koninklijk Huis, 
zijn vader wel. En zie het verschil: Friso werd begra
ven in een meer intieme uitvaart in de kerk van de 
Lage Vuursche en Claus kreeg een uitvaart zoals dat 
past bij een prinsgemaal. Dus met afvaardigingen 
van internationale vorstenhuizen, politici en andere 
hoogwaardigheidsbekleders en een militair eerbe
toon van negendui zend geüniformeerden. Heel per
soonlijk is de dienst meestal niet. Geen fotoslides of 

De koninginnen  
Wilhelmina en  
Juliana lieten  
de kleur wit een  
belangrijke rol  
spelen, omdat zij  
de dood zagen  
als het begin van  
een nieuw leven

handbeschilderde kist en weinig tot geen persoonlijke 
anekdotes. Het zit in de de tails: voor welke lezing is 
gekozen en welke muziek klinkt er? Daarin is de hand 
van de overledene vaak wel terug te vinden. De Schotse 
doedelzakspeler bij de uitvaarten van prins Philip en 
koningin Elizabeth II was hun persoonlijke wens. Bij de 
uitvaart van Claus waren alle bloemstukken in groen  
en wit  de kleuren van het familiewapen van de Von 
Amsbergs  en sprak zijn goede vriend Huub Oosterhuis 
persoon lijke woorden. Bij de uitvaart van koningin  
Juliana domineerde de kleur wit en zong haar jongste 
dochter, prinses Christina, het toepasselijke lied  
‘It’s a gift to be simple’.

Militair karakter
De laatste uitvaart met de sticker ‘staatsbegrafenis’ is 
die van prins Bernhard in 2004. Deze had, net als die 
van prins Philip, een militair karakter. De kist werd op 
een affuit vervoerd en de Koninklijke Luchtmacht 
bracht Bernhard een eerbetoon door bij de binnen
komst in de kerk in een zogenoemde missing man
formatie over te vliegen met drie F16straalja gers en 
een Spitfirevliegtuig. 
Prinses Irene wil, net als haar zus Christina, gecremeerd 
worden en prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven 
hebben al een grafzerk laten maken bij hun huis in de 
Apeldoornse bossen. Hoe de uitvaart van prinses  
Beatrix zal ver lopen, is speculatie. En speculeren is 
ongepast. Maar dat het een staatsuitvaart wordt,  
staat vast. 

Spanje de royals worden bijgezet in de Koninklijke 
Kapel in Madrid. De Koninklijke grafkelder in de 
Nieuwe Kerk in Delft is sinds de bijzetting van Willem 
van Oranje de laatste rustplaats voor leden van het 
Huis OranjeNassau. De kelder raakte vol en daarom 
is er onlangs een nieuwe ruimte bij gemaakt zodat 
ook de volgende generaties er hun laatste rust plaats 
kunnen vinden. We spreken hier dan ook niet van een 
begrafenis, maar van een bijzetting. 

Schotse doedelzakspeler
Voor de uitvaart vindt er een reeks aan ceremonies 
plaats die de overledene eren. Vlaggen gaan halfstok, 
de koninklijke agenda wordt aangepast en zwart 
voert de boventoon. Althans, bijna altijd. De konin
gin nen Wilhelmina en Juliana lieten de kleur wit een 
belangrijke rol spelen, omdat zij de dood niet als het 
einde zagen maar als de opstanding; het begin van 
een nieuw leven. Prinses Bea trix kiest juist voor 
paars. Bij de uitvaart van prins Claus zien we voor het 
eerst de door Beatrix ontworpen rouwkoets met een 
stoffering van paars laken met galon van zilverdraad. 
Bij een uitvaart van een lid van de koninklijke familie 
moeten we een belangrijk onderscheid maken: zij die 
vallen onder het Koninklijk Huis en zij die ‘slechts’ 
behoren tot de koninklijke familie. De uitvaart voor 
een voormalige koningin vraagt om een ander en 
meer ceremonieel protocol dan die voor een prinses 
verder van de troon. Bij leden van het Koninklijk Huis 
spreken we van een staatsbegrafenis. Hun overlijden 

Foto’s links en midden: het Verenigd Koninkrijk neemt afscheid van koningin Elizabeth II.
Rechts: de rouwkoets met het stoffelijk overschot van prins Claus arriveert bij de Nieuwe Kerk in Delft.

Foto links: royaltydeskundige Justine Marcella volgt de Oranjes en de internationale vorstenhuizen al ruim 25 jaar op de voet. 
Rechts: toenmalige koningin Beatrix en prinses Irene verlaten de grafkelder waar hun vader, prins Bernhard, is bijgezet.



De woorden die verstopt zijn in  
het diagram kunnen van links naar  
rechts staan, van rechts naar links, van 
boven naar beneden, van bene den naar 
boven of diagonaal. Door alle woorden 
weg te strepen (letters mogen vaker  
dan één keer gebruikt worden) blijven  
er een paar letters over. Deze vormen, 
van links naar rechts en van boven naar 
beneden, een woord. 

Gevonden? Mail de oplossing  
voor 31 mei 2023 naar: puzzel@pc.nl  
en maak kans op het boek van 
Abdelkader Benali, Paradijsvogel 
boven de Hoge Woerd. 

Alle woorden in deze puzzel 
hebben te maken met vogels 
inclusief de oplossing.
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OPLOSSING

P S F E I D N E K E I K K

M A N T E L M E E U W L T

F Z R E V E L K M O O B S

K A N A R I E P I E T J E

W N Z T D U I T K O M E N

I G I A E IJ W U E E R P S

K Z N V N E S T E L E N R

S A G L L T T V L O A P A

T A E Z W E M V O G E L A

A D N K E R T L E G O V L

A N E K IJ R T S R E E N E

R R E K I U D L I R B L D

T O R E N V A L K D E R A

• ADELAARSNEST

• BOOMKLEVER

• BRILDUIKER

• DISTELVINK

• FAZANT

• GANS

• KANARIEPIETJE

• KIEKENDIEF

• KLOEK

• KWIKSTAART

• MANTELMEEUW

• NEERSTRIJKEN

• NESTELEN

• PARADIJSVOGEL

• SPREEUW

• TORENVALK

• UITKOMEN

• VOGELTREK

• ZANGZAAD

• ZINGEN

• ZWEMVOGEL

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

De overgebleven letters vormen de oplossing.
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R R E K I U D L I R B L D

T O R E N V A L K D E R A
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